
 
 

 
 
 
 
Overstag gaan, voor de wind gaan, over een andere boeg gooien, voor anker gaan. 
De meeste leerlingen kennen deze begrippen wel. Ze komen voor in onze lesboeken. Maar de vraag 
is: kunnen onze leerlingen de uitdrukkingen ook in de praktijk uitvoeren? Het antwoord hebben de 
leerlingen in april 2024 gegeven.   
 

Op verzoek van verschillende leerlingen en ook docenten, heeft 
Onderwijscentrum Het Roessingh, afdeling diplomagericht in april 
2024 een tweetal schoolkampen georganiseerd. 
Van 9 tot 10 april zijn de klassen VSO 4 en VSO 5 op kamp geweest. 
En op 24, 25 en 26 april was het de beurt aan de klassen VSO 2 en 
VSO 3.    
 
 
 
 

 
 
Beide schoolkampen gingen naar  ‘It Sailhus’ in Elahuizen in 
Friesland. Met de rolstoel-toegankelijke bus van Ter Beek reizen 
werden we naar onze kamplocatie gebracht.  We verbleven daar 
in een groepsaccommodatie en diverse huisjes. Deze 
accommodatie en huisjes zijn volledig aangepast aan  rolstoelers. 
Zo zijn er o.a. een vaste tillift, hoog-laagbedden, aangepast 
sanitair met een vaste douchestoel en een toegankelijke keuken. 
Het bijzondere aan It Sailhus is dat bij de accommodatie ook 
verschillende zeil- en motorboten horen. En ook deze boten zijn 
volledig toegankelijk voor rolstoelers.  
 
 
 
 
  



 
 

Onder begeleiding van een ervaren, professionele bemanning en een viertal vrijwilligers zijn we het 
water op gegaan. Niet als passagier, maar als bemanningslid. Iedere leerling kreeg een taak aan 
boord. Zeilen hijsen, touwen opschieten, koers houden etc. Dat het in april hard kan waaien en ook 
best koud kan zijn, hebben we gemerkt. Dankzij de, door It Sailhus verstrekte, zeilkleding en de 
ervaren bemanningsleden hebben we, voldoende beschermd tegen de kou, volop kunnen genieten 
van de prachtige Friese meren, de sensatie van ‘scherp aan de wind varen’,  het passagieren in 
Woudsend, het genieten van de stilte op het water etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naast de wateractiviteiten, hebben onze leerlingen in en rondom het huis ook veel plezier beleefd 
aan de tafeltennissen en tafelvoetballen, monchoutaarten maken, meezingen met kampliedjes, 
gezelschapsspelletjes, heerlijk kletsen op de slaapkamers, een ‘hike’ naar de dichtstbijzijnde Skûtsje, 
de traktatie van de jarige leerlingen, de creatieve hoogstandjes op het Open Podium, de hard en 
zacht gekookte ontbijteitjes etc etc.  
 

Dankzij de financiële ondersteuning van onze sponsor; Stichting Hulpfonds Roessingh, een beperkte 

vrijwillige bijdrage van de ouders en een scherpe prijs van zowel It Sailhus als Ter Beek reizen, 

konden wij onze leerlingen deze geweldige kampen aanbieden. Eén van onze leerlingen wist zijn 

waardering en enthousiasme fantastisch te formuleren: ‘Ik heb op dit kamp geleerd om een grote 

zeilboot te besturen. Ik 

had nooit gedacht dat ik 

dat zou kunnen. Daardoor 

is mijn zelfvertrouwen 

toegenomen en daar wil ik 

iedereen heel erg voor 

bedanken’.  

 

 

  



 
 

 

 

 

En hier willen wij ons graag bij aansluiten. Onze grote dank gaat uit naar iedereen die dit mogelijk 

heeft gemaakt.   

BEDANKT!! 

Met vriendelijke groet, 
Team OCR-DG 
 


